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   Yom HaShoah 2024 
Onder de bescherming van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België, 

het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het Forum der Joodse Organisaties, 

de Joodse Aanwezigheid ter nagedachtenis, de Federatieve groep van  

de Joodse oud-verzetsstrijders van België, de Vereniging der Joodse Gedeporteerden in België,  

de Dochters en Zonen van de Deportatie, Het Ondergedoken Kind,  

en de Voortzetting Vereniging van de Joods-Oud verzetsstrijders van België 

Met de medewerking van het Joods Gemeenschapscentrum David Susskind – CCLJ,  

de Israëlitische Gemeenschap van Brussel – CIB, Het Huis van het Joodse Cultuur, 

de Israëlitische Orthodoxe Synagoge van Brussel, de Liberale Synagoge Beth-Hillel 

en van de Vereniging der Joodse Studenten van België 

Plechtigheid 

Programma | maandag 06 mei 2024 om 18u15 

Einde  van het  voorlezen  van de namen van de  Joodse  Weggevoerden  en weerstanders  
van België    

 

Ontvangst door Mevrouw Evelyne Guzy 

  
Toespraak van de heer Fabrice Cumps  

Burgemeester van Anderlecht 

 Toespraak van de heer Willy Wolsztajn 

Voorzitter van de stichting van Nationaal Monument voor de Joodse martelaren van België 

  
Toespraak van de heer Micha Eisenstorg  

Voorzitter van de Unie van de Joodse Weggevoerden van België-Dochters en Zonen der Deportatie  
voor het Joodse Aanwezigheid voor het Geheugen   

  Muzikaal intermezzo  

« Doïna » 

André Reinitz (accordeon) et Vilmos Csikos (viool) 
  

Toespraak van mevrouw Vanessa Zaidman 

Voorzitter van de Vereniging Yom HaShoah  

Getuigenis van de heer Adolphe Nysenholc 

Ondergedoken kind 
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 Muzikaal intermezzo  

« Git mir op mazl'tov » 
André Reinitz (accordeon) en Vilmos Csikos (viool) 

Getuigenis van de heer Alberto Israël 
Overlevende van Auschwitz 

 Het aansteken van de kaarsen   

Toespraak van mevrouw Gabrielle Piorka 

Co-Voorzitster van de Vereniging der Joodse Studenten 

El Male Rahamim 

door de heer Sam Spiegel  

Kaddish 

door de heer Sam Spiegel 

Het Volkslied, Hatikvah en het lied van de Joodse Weerstanders 

 door de heer Hughes Krygier (zanger) en de heer André Reinitz (accordeon) 
 

De herdenking wordt georganiseerd in samenwerking met het Fonds van het Nationaal Memoriaal van 
Joodse slachtoffers van België, de Israëlitische Gemeenschap van Charleroi, de Israëlitische gemeenschap 

van Luik, de Israëlitische gemeenschap van Waterloo en het zuiden van Brabant, de Israëlitische Sefardische 
gemeenschap van Brussel, de Israëlitische gemeenschap van Ukkel/Vorst Ma’ale, de culturele Joodse foyer 

van Luik en de Joodse gemeenschap van Gent. 
  

Met de steun van de stichting van het Jodendom van België, 

 van Will Pharma en Radio Judaïca 
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